
 

 

 

 

 

lesbriefje 

zoals de pot thuis blinkt, blinkt ie nergens 

Inhoud: 
Arie en Larry zijn vrienden en komen heel vaak bij elkaar over de vloer. Ze delen alles. Tot het vooruitzicht van een pot met goud 
hen los van elkaar op pad stuurt. Weg van huis en uit hun gewone doen doemt de vraag op of al dat goud wel opweegt tegen wat ze 
thuis hadden.   
 
Tekst: Stef Feld 
Spel: René Vernout en Stef Feld 
Regie: Fred van de Schilde 
Decor en Kostuums: Hélène Doornebal 
 

(Sub)Thema’s: Vertrouwd, Thuis voelen, Vriendschap 
 
Voor de voorstelling:  
-Je thuis voelen bij iemand. Wat betekent dat? Best friends forever… kun je je voorstellen dat je 
beste vriend(in) niet meer je beste vriend(in) wordt? Wat moet er gebeuren? Laat de kinderen eerst 
vertellen wat ze zo leuk vinden aan hun BFF. En ze daarna bedenken of dat ooit kan verdwijnen en 
waardoor.  
 

Na de voorstelling: 
-Als jullie op vakantie zijn, verlangen jullie dan wel weer eens terug naar huis? 
-Heimwee, kennen jullie dat? Waar zou dat door komen? 
-Wat vinden jullie het fijnst als je na vakantie weer thuis komt? 
-Mogelijke vragen betreffende vriendschap en hoe was dat bij Arie en Larry in de voorstelling: 

 Wat doe je met je vrienden en vriendinnen? 
 Wanneer noem je iemand een vriend of vriendin? 
 Wanneer is iemand een goede vriend voor jou? 
 Wanneer weet je dat je iemands vriend bent?  
 Zijn er mensen met wie je nooit bevriend zult raken? 
 Hoe ontstaat vriendschap? 
 Heb je vrienden nodig? 
 Waarom hebben sommige kinderen geen vrienden? 
 Waarom ben jij (g)een goede vriend voor je vrienden? 
 Wat is vriendschap? Wat betekent vriendschap voor jou? 
 Hoe kan iemand jouw vriend worden/zijn/blijven? 
 Hoe zou het zijn als vriendschap niet bestond? 



 

 

 

 Kan je zien dat mensen met elkaar bevriend zijn? Waaraan zie je dat? 
 Hoe zou het zijn als iedereen een vriend was van iedereen? 
 Kan een dier jouw vriend zijn? 
 Waarom zijn sommige dieren voor sommige mensen zulke goede vrienden? 
 Waarom blijven vrienden die elkaar pijn doen vaak toch vrienden? 
 Waarom kan een vriend jou veel meer pijn doen dan zomaar iemand? 
 Kan vriendschap ophouden te bestaan? 
 Wanneer stop je met vriendschap? Hoe stop je een vriendschap? 
 Welke belangrijke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen jou en je beste vriend? 
 Welke verschillen zijn er tussen een goede vriend (BFF) en een iets minder goede vriend? 

 
 
 

 


